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Ngày xưa thịt chúng sanh có thể ăn, bây giờ thì không thể ăn thịt, vì sao 
vậy?

Hiện nay thịt có độc, những thức ăn gia súc của vật chăn nuôi này, quý 
vị xem thấy sẽ giật mình. Mấy năm trước là bốn năm năm trước cư sĩ Tề 
Tố Bình mời tôi đến Khánh Vân tham quan, bà ta ở nơi đó xây dựng 
Chùa Hải Đảo Kim Sơn. Khi tôi đến xem vẫn chưa hoàn chỉnh.

Lãnh đạo ở đó rất hoan nghênh chúng tôi đến tham quan, ngày thứ hai 
cùng tôi đi xem căn cứ nuôi vịt, quy mô rất lớn, dẫn tôi đi xem. Trong 
đó có địa vị cũng tương đối cao, lãnh đạo của căn cứ này đi tham quan 
cùng tôi. Tôi thấy đàn vịt nhỏ, họ bắt một con để lên tay tôi, lớn bằng 
bàn tay tôi, dài như vậy, vịt con dài như vậy.

Họ hỏi tôi, họ nói: Pháp Sư thầy xem con vịt này sinh ra được mấy ngày 
rồi?

Tôi đoán ít nhất từ một tuần đến mười ngày, bảy ngày đến mười ngày 
nó mới có thể lớn như vậy.

Họ nói: Mới sanh hôm qua, tôi ngẫn người, mới sanh hôm qua, hôm nay 
đã lớn như vậy.

Vịt này lớn lên bán ra thị trường, tổng cộng bao nhiêu ngày?

Hai tuần.



Trước đây ở nông thôn tôi đã từng nuôi vịt, khi vịt lớn đi bán, thời gian 
bao lâu?

Gần nữa năm.

Sao bây giờ hai tuần là có thể bán?

Chúng ăn những gì?

Toàn là phân bón hóa học, chất kích thích, làm cho chúng phình ra, 
những thứ này có thể ăn được sao?

Họ nói với tôi, một phần ba vịt nướng Bắc Kinh là chỗ họ cung cấp.

Tôi quay lại nói với những người cùng đi không được ăn trứng vịt nữa.

Đừng nói không được ăn thịt vịt, trứng vịt cũng không được ăn, vì sao 
vậy?

Chúng không bình thường.

Nên người hiện nay mắc rất nhiều bệnh lạ, bệnh từ đâu đến?

Cổ Nhân nói rất hay: Bệnh vào từ miệng. Tôi nghe các bạn đồng tu Đài 
Loan nói hiện nay nuôi heo, sáu tuần heo đã bị bán đi để giết, đã lớn rồi.

Trước đây phải nuôi mười tháng đến một năm, chúng mới có thể lớn 
được như vậy, bây giờ sáu tuần đã lớn như vậy rồi. Như gà, vịt hai ba 
tuần là được bán, cho nên hiện nay không thể ăn. Tôi theo thầy Phương 
nhiều năm, sau khi thầy qua đời tôi thường đến nhà thầy thăm sư mẫu.

Có một lần tôi hỏi bà, tôi nói: Sư Mẫu, bà nghĩ thử xem, hiện nay quý vị 
ăn những loại thịt này, như thịt heo, thịt gà với bốn năm mươi năm 
trước quý vị ăn những thứ đó, mùi vị giống nhau hay không?



Bà ta suy nghĩ khoảng năm sáu phút sau đó nói với tôi, không giống 
nhau. Thật vậy, chẳng những ăn thịt không giống nhau, chúng ta ăn gạo 
và rau tươi cũng không giống nhau.

Trước đây rau rất thơm, mùi vị tươi ngon, bây giờ không còn. Chúng ta 
từ nhỏ đã ăn nấm, hương vị của nấm ở xa cũng ngửi được, mùi thơm 
thật sự, hiện nay không còn. Bây giờ ăn cũng không có mùi vị, chúng 
lớn rất nhanh, rất đẹp nhưng không có mùi vị.

Điều này có liên quan đến tu thiện nhiều hay ít, có liên quan gì?

Nhân tâm người xưa rất lương thiện, ảnh hưởng đến động vật lương 
thiện, thực vật cũng lương thiện. Lương thiện, nó sẽ sinh trưởng một 
cách bình thường, cho nên nó có năng lượng bình thường, nó có mùi vị 
bình thường, hiện nay hoàn toàn là phản thường.

Thường là gì?

Người xưa nói ngũ thường. Thường đạo, không thể thay đổi, vĩnh hằng 
không thể thay đổi. Năm chữ, nhân nhân ái, nghĩa nghĩa là y theo đạo lý 
và tôn trong quy luật, việc gì cũng đều hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Lễ 
phép, lễ phép giữa người và người không thể mất, lễ mất đi con người 
sẽ loạn.

Trật tự trrong nhà sẽ loạn, trật tự xã hội cũng loạn, không còn lễ. Trí trí 
là lý trí, không thể dùng tình cảm, phải dùng lý trí. Đối nhân xử thế 
không nên dùng tình đối đãi nên dùng trí đối đãi. Sau cùng là tín, nhân 
nghĩa lễ trí tín.

Trong Tả Truyện nói nhân khí thường tắc yêu hưng, câu này nói gì?



Người nếu đánh mất ngũ thường, cũng chính là bất nhân, bất nghĩa, vô 
lễ, vô trí, bất tín, người này không phải là người.

Là gì?

Là yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái bất nhân, bất nghĩa, vô lễ, vô trí, 
bất tín, họ không còn là người nữa. Vì thế nhà không giống nhà, xã hội 
không như xã hội, đất nước không ra đất nước, thế giới không thành thế 
giới. Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức là thiện.

Thiện chẳng thể không tu, hôm nay người khác không tu thiện, tự mình 
tu thiện, vì sao vậy?

Vì trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, thiện nhân kết thiện nghiệp, ác 
nhân chiêu ác báo, sao có thể không làm?

Làm sao có thể không làm?

Sanh ở xã hội này, không đọc sách Thánh Hiền, không biết được tiêu 
chuẩn thiện ác nên sách Thánh Hiền vẫn phải đọc. Tối thiểu nhất là Đệ 
Tử Quy, tiêu chuẩn thiện thế gian. Thập Thiện Nghiệp là tiêu chuẩn 
pháp thế xuất thế. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là tiêu chuẩn nhân quả.

Ba phần này là ba cái gốc của Nho Thích Đạo, không thể không học. Nỗ 
lực học tập chính là tu thiện, trì giới. Ba thứ này là cơ sở giới luật Phật 
Pháp, căn bản giới luật.

Ngày nay học Phật, giới luật rất lỏng lẻo, do nguyên nhân gì?

Không học ba gốc này nên giới luật này là giả, không phải thật. Nếu 
chúng ta lấy thiện tâm đối đãi chính mình, phải lấy thiện tâm đối người, 
phải lấy thiện tâm đối với tất cả chúng sanh. Thế Giới Tây Phương Cực 



Lạc hoan nghênh hạng người này. Bất nhân, bất nghĩa, vô lễ, vô trí, bất 
tín.

Những người này một ngày niệm mười vạn câu Phật hiệu cũng không 
thể vãng sanh, nguyện nhân gì?

Vì họ không phải thiện nhân, làm ra vẻ bên ngoài là giả thiện nhân, 
ngụy thiện nhân. Hạng người này không thể vãng sanh. Chúng ta nhất 
định phải nhớ, nếu mình học ngụy thiện, Thế Giới Cực Lạc không có 
phần, nhất định phải chân thiện.

Tứ giả, khởi lập Tháp Tượng, đây là gì?

Đây là thuộc về chánh pháp cửu trú. Xây Tháp tạo tượng, tiếp theo 
chính là cúng dường Kinh Điển, cũng thuộc về loại này. In Kinh, bố thí, 
cúng dường, đây là tu phước.

Xây Tháp chúng ta liền nghĩ đến Chùa, xây Tháp cúng Phật, dựng Chùa 
an Tăng, để người xuất gia có nơi tu học, họ có nơi cư trú, có chỗ học 
tập, đây là đại phước báo. Nên biết rằng người học Phật là người tốt, 
nếu có thể hộ trì họ, có thể thành tựu họ.

Họ một đời thành tựu chính là thành tựu của quý vị, có gì vui hơn, sao 
không làm?

Vì sao họ có thể thành tựu?

Vì quý vị giúp họ mới có thành tựu, nếu quý vị không giúp họ sẽ không 
thành tựu. Họ có bao nhiêu thành tựu, quý vị sẽ có bấy nhiêu phước 
báo. Quý vị không nhất định có trí huệ nhưng quý vị có phước báo.

Nếu quý vị học Phật thì phước huệ đều tăng trưởng, còn không học Phật 



thì nên cúng dường, hộ trì họ, quý vị có phước báo lớn.

Quý vị thử nghĩ xem, Đế Vương thời Cổ Đại, tại sao phước báo lớn như 
vậy?

Trong xã hội thông thường chúng ta nói, giàu không qua ba đời. Quý vị 
đã phát, rất có phước, đời này của quý vị, con cái có thể đến đời cháu là 
suy yếu. Trong thời hiện đại quý vị thử quan sát kỹ, bao nhiêu người đại 
phú đại quý, ngay trong đời họ cũng không giữ được.

Khi trẻ phát tài đến bốn năm mươi tuổi là bại, năm sáu mươi tuổi phát 
nhưng bảy tám mươi tuổi là không còn. Rất nhiều, công ty đóng cửa, 
phá sản. Trong nước, nước ngoài chúng ta đều thường thấy, một đời 
cũng không giữ được.

Quý vị thử nghĩ xem, trước đây các bậc đế vương, đại thần, đại phú 
trưởng giả, họ có thể truyền đến mười mấy đời, dựa vào điều gì?

Dựa vào tu thiện tích đức. Thiện và đức với văn hóa cùng giáo dục Phật 
Giáo có sự liên quan mật thiết với nhau. Đế vương, đại thần, đại phú 
trưởng giả, không ai không hộ trì Phật Pháp.

Chính mình có học hay không không nhất định, nhưng đều hộ trì Phật 
Pháp, vì sao vậy?

Vì họ biết điều này có thể tu đại phước, rất nhiều. Vì thế các vị đế 
vương có thể truyền mười mấy đời, hai mươi mấy đời, truyền mấy trăm 
năm, đây là phước báo lớn, tu rất tốt. Họ biết tu phước, biết tích đức, 
không phải một hai đời là hết.

Điều này phải có trí huệ, phải nghĩ đến tu điều gì mới có thể khiến con 



cháu mình đời đời hưởng thụ. Cho nên công đức dựng Tháp tạo Tượng 
thật không thể nghĩ bàn, như tạo Tượng Phật, bất luận người nào thấy 
được Tượng Phật, trong A lại da liền trồng được chút thiện căn. Ấn 
Tượng của Phật in vào trong A lại da. Đời này không thể thành tựu, đời 
sau kiếp sau gặp được duyên, chủng tử này liền khởi hiện hành.

Chủng tử này ai trồng cho họ?

Là quý vị trồng cho họ. Vì thế tạo một Tượng Phật hoặc Tượng Bồ Tát 
trang nghiêm có thể trồng thiện căn cho rất nhiều người.

Ấn tống Kinh Sách, lưu thông Pháp Bảo, đó là tiếp điều gì?

Đó là tiếp những người chịu đọc sách, đây là thiểu số. Đến Chùa tham 
quan, nhìn thấy Tượng Phật, đó là đa số. Đây đều là việc tốt, đạt được 
đều là đại phước báo. Ngũ giả, phạn thực Sa Môn. Đây chính là cúng 
dường người xuất gia, thấy người xuất gia đi khất thực nhất định phải 
cúng dường.

Thời cổ Ấn Độ nó trở thành một tập quán, mỗi nhà nấu cơm họ đều nấu 
nhiều hơn một chút, vì sao vậy?

Vì nếu có người xuất gia đến khất thực, cúng dường họ một bát cơm, 
ngoài ra họ không cần gì cả. Mỗi ngày chỉ cần một bát cơm mà thôi. 
Thời xưa đem cơm cúng dường Sa Môn, hiện nay đều dùng tiền để thay 
thế.

Người Trung Quốc cúng dường bao thư, chính là thay thế phạn thực Sa 
Môn, cũng chính là giúp họ về mặt vật chất không đến nỗi thiếu, khiến 
họ có thể an cư.
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